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MEVROUW

lr/arie-Clai re R EYNAERT
dochter van Georges en Maria DERIEMAEKER

geboren te Nukerke op 6 mei 1946
en onverwachts van ons heengegaan te Oudenaarde,

op 18 april .1986.

Eerder onverwacht is onze gelieÍde dochter en mama
geroepen om eeuwig te leven bij God, onze Vader.
Wij hielden van haar zoals ze was: lieÍ, open, med*
deelzaam van karakter, behulpzaam voor ieder die op
haar beroep deed. Vriendelijk en met de glimlach deed
ze haar werk.
Maar ze had veel leed te dragen doorheen de jaren
waatvan ze blijvend de lrttekens meedroeg. Veel
onrecht is haar aangedaan: het werd haar te zwaar om
dragen.
De pijn om haar aÍscheid wil maar niet bedaren. Gij
alleen, Heer, die God van leven zijt en van ons houdt
ver over de grenzen van de dood: Wij vragen U om ver-
rijzenis voor onze lieve dochter en mama. Laat haar
weer gelukkig leven bij U en trooet ons hart met de
vaste hoop dat wij allen weer samen gelukkig zullen
worden bij U.

Mijn liefste dochter lrina. Jij betekende zóveel voor mij.
Wees nu verder een sleun voor mémé en pepé.
Omring hen op jouw beurt met de Íijnste attenties, zoals
zilzelÍ steeds zo bedacht zijn geweest voor ]ou. Maak
van 1e leven iets mooi. BlijÍ aan mij denken.
Lieve Adrien, samen hebben wij mooie toekomstplan-
nen gemaakt, doch het harde verleden heeft mij nooit
losgelaten... lk blijÍ er veÍder voor jou. lk ben naasl jou.
lk ga met je mee.
Dank voor je liefde, je hand, die vast was en warm.
Mijn lieve ouders, dank om de vele gelukkige dagen
samen. Dank om het vertrouwen in mij. Put kracht in jul-
lie écht en ongeveinsd geloof. ...Alléén God weet waar-
om...
Tot weerziens...

lrina, haar dochter;
Georges en Maria REYNAERT-DERIEMAEKER,

haar ouders;
Adrien PUTMAN, haar toekomstig echtgenoot;
Wilmer en Ghislaine BEYNAERT-VINOlS,

haar broer en schoonzuster;
ChristoÍ REYNAERT, haar neeÍ;
Bené (t) en Paula DARAGAS-PUTMAN,

kinderen en kleinkinderen;
Henri en Leona ELEBAUT-PUTMAN en kinderen;
Freddy en Hilda BOONAERT-PUTMAN en zoon;
De Íamiiles BEYNAERT, DERIEMAEKER en PUTMAN,

danken om uw gebed en aanwezigheid.
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Alleen God weet
waarom...
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